
Ommelebommele Cup voor Jelischa! 

Dit weekeinde koersten een 7 tal schepen richting Urk om aldaar te strijden om de Ommelebommele 
Cup. De cup is vernoemd naar het verhaal dat op Urk de kindertjes worden opgehaald bij de grote kei 
in het water, net voor de haveningang. En de Ommelebommele Cup dus voor de Spakenburgers. 

Het weekeinde begon vrijdag met een zonovergoten vaardag naar Urk, alwaar de bemanningen 
(m/v) het goed lieten smaken. Alleen op het water is er strijd, daarbuiten vooral gezelligheid en 
vriendschap. Zaterdag om half elf bleek de Val van Urk een bijzonder mak watertje en met 2 a 3 
knopen wind, af en toe vlaagjes tot 6kts max was het nog een hele uitdaging om de baan te varen.  

Bij de 1e start was het Skye die als eerste weg mocht en zo wezen zij de andere schepen de weg. Om 
met 2 a 3 knopen wind nog enige vaart te maken is er opperste concentratie nodig en de wind 
maakte het extra moeilijk door in een keurige sinus over het water te gaan. Het is dan niet alleen 
maar een kwestie van op je doel af sturen, maar ook de juiste keuzes maken: waar zit de wind, hoe 
kom ik daar, wanneer moeten we weer op koers zijn? Skye kon de achtervolgers lang voor blijven, 
maar maakte een omweg toen zij op de verkeerde ton aan koersten. Het waren Jelischa en Joy, aka 
Ikea die de strijd mochten voeren om de eerste en tweede plek. Het was schipper Tijmen de Graaf 
die de beste keuze maakte en net voor de eindtijd een windveer oppikte en zijn Jelischa als eerste 
over de streep wist te krijgen.  

Voor de tweede start was er zelfs helemaal geen wind, maar precies om 14:00 uur trok de wind toch 
iets aan tot alweer een schamele 2 knopen. Dobberend en drijvend wisten  alle schepen redelijk op 
tijd over de startlijn te komen en deze keer koers te zetten naar het meest oostelijke puntje van het 
Enkhuizerzand. De wind bleek zo over de boot te komen dat een spinnakerhijs tenminste te proberen 
was en Jelischa als eerste zijn kobalt blauwe spinnaker, De Jurk aan trok, waarna ook De Zweed, Het 
Spook, Big Boy en de Indiaan tevoorschijn kwamen. Big Boy had het zwaarst om met deze wind te 
blijven staan en verkoos een koele duik in het water. Even leek Skye te gaan voor de onderstroom, 
maar op het IJsselmeer is die nu eenmaal ver te zoeken. Een klein half uur voor de finishtijd ging het 
plat voor het lapje en moest er afgekruist worden. Wederom liet Jelischa zien het beste oog te 
hebben en pakte nipt voor Joy voor de tweede maal de eerste plek en zo de Ommelebommele Cup! 

 

 

 



 
Fotofinish voor Jelischa 


